Project aanvullen antieke tuinhek.

Jaren terug kon mijn echtgenote het oude tuinhek van de jongensschool in Voorschoten van een
wisse sloop redden.

Zo'n mooi eenvoudig hek met ronde bogen en rechte spijlen.

Helaas was het hek al zwaar verbogen door de voertuigen die er tijdens de sloop overheen waren
gereden.

Nadat het enige jaren in opslag had gestaan ben ik eraan gaan richten en buigen totdat het er weer
enigszins acceptabel uitzag.

Toen het huidige hekwerk om ons voortuintje heel erg slecht werd ben ik de stukken die bruikbaar
waren gaan schoonmaken van roest en verfresten, de losse delen vast gelast en in de ronde
kruleinden de verbindingen gemaakt.

Om de delen die we te kort kwamen bij te maken heb ik eerst een buigijzer gemaakt om het 10mm

rond massief staf te kunnen buigen.

Ook de ronde eindkrullen bleken gelukkig koud gebogen te kunnen worden.

Het speciaal gebogen hek dat ik voor de zijkant bij wilde maken was een hele klus maar het resultaat
was wel hartstikke leuk.




Wat ook ontbrak aan het oude hek was een betrouwbaar draai hekje.

Met de ervaring van het gebogen hek was dit echter een peuleschil.

Een leuk project om te maken en het buigijzer blijft beschikbaar voor verdere uitbreiding of
vervanging van het toch wel zo 'n 100 jaar oude hek waarvan mijn schoonvader vertelde dat hij er op
de lagere school zijn pet altijd aan ophing.

Peter Hogenboom



